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REDACTIE

Waardering

In een vorig Baoken schreef ik dat het niet altijd
makkelijk is om iets te schrijven namens de redactie.
Deze keer vind ik het niet zo moeilijk.

De week na Sinterklaas stond vol van het uiten van
waardering voor vrijwilligers.

Zo'n 30 mensen in Bathmen werden verrast met een
mooie bos bloemen namens de gemeente Deventer.
De namen waren ingefluisterd door één van onze eigen
gemeenteleden! Als blijk van waardering voor het
vrijwilligerswerk dat ze doen. Heel bijzonder, zo
onverwachts in het zonnetje gezet worden.

Later die week was er de bekendmaking van de
Nederlander van het Jaar. Niet Caroline van der Plas of
Max Verstappen, zoals Op1 suggereerde maar alle
mensen die zich dit jaar ingezet hebben voor de
opvang van Oekrainers in Nederland dit jaar.

En dat betekent dat ook onze dorpen een aantal
Nederlanders van het Jaar rijker zijn. Niet dat ze daar
direct op zaten te wachten, vrijwilligerswerk op dit vlak
is vooral ook dankbare inzet.

Maar zo waardering daarvoor krijgen is heel waardevol.

Ik kan me gelukkig niet voorstellen hoe het is om huis
en haard te moeten verlaten en onderdak te zoeken in
een wildvreemde omgeving en dat nu al ruim negen
maanden. [k voel me dan ook zeer bevoorrecht dat ik in
vrijheid hier kan wonen. Wat gun ik het hen dat ze
terug kunnen naar man, vader en eigen huis.

Laten we hopen dat 2023 voor alle viuchtelingen een
bijzonder, vredig jaar mag worden.

De redactie heeft ook veel waardering voor alle
schrijvers van bijdragen in dit Baoken. Zonder jullie
inbreng zouden we niet maandelijks een informatief
blad kunnen maken. Heel veel dank! En we hopen
natuurlijk dat jullie die bijdragen ook in 2023 willen
blijven leveren.

De redactie wenst u veel leesplezier en een goed nieuw
jaar, vol van waardering.

Wil Mandersloot
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DOOPFEEST!

Huub Daan
Klijn Velderman




KERKENRAAD

De éénis de ander niet

Het jaar is alweer een paar dagen oud. Misschien bent u wel met heel veel goede
voornemens 2023 gestart. En misschien ook wel niet. De één is immers de ander niet.
Die tekst heb ik niet zelf bedacht maar is de titel van een lied van Henny Vrienten. Het
lied werd gebruikt bij de opening van de laatste Kerkenraadsvergadering in 2022. De
één is de ander niet.

Ook in onze kerk zien we dit terug. We hebben een grote groep vrijwilligers die zich
inzetten voor het reilen en zeilen van de gemeente. En wat de één prachtig vindt om te
doen, is aan de ander niet besteed. Of het nu gaat om koffie schenken, liturgisch
bloemschikken, schoonmaken, tuinonderhoud,
kosterstaken, voorbereiden en uitzenden van vieringen
of een rol als ambtsdrager (en dan ben ik waarschijnlijk

nog niet volledig), ieder heeft zo zijn eigen voorkeuren. IlCh'CD u ntj es
SOmS Zijh Ze groot

De één is de ander niet!

soms zijh ze Klein

Maar soms komen we ook gewoon mensen tekort. Dat is : .
Je hoeft Ze niet te zoeken

bijvoorbeeld het geval bij de Bezoeknoabers. Mensen die / e
wat van hun tijd willen inzetten voor regelmatig contact J€ Kunt Ze 0ok Zin
met 1 of 2 (meer mag natuurlijk ook) ouderen in onze -

gemeente. Gewoon voor een praatje en om een oogje in

het zeil te houden. En hoewel de één de ander niet is, de ervaring leert dat een bezoekje en een
praatje voor alleenstaande ouderen altijd een moment is om naar uit te kijken.

Omzien naar elkaar is iets wat we met elkaar invulling moeten geven. Ik hoop dat dat bij velen van u in
het lijstje staat met goede voornemens voor 2023. Als dat zo is, meldt u zich dan bij Ankie Borger,
Janneke van Schooten, Géke Veldwachter, Tineke Dragt of Mientje Bosman als Bezoeknoaber.
ledereen kan en mag aan de bezoeken als Bezoeknoaber invulling geven op zijn of haar manier.
Immers: de één is de ander niet!

Ik wens iedereen een noaber-rijk 2023!

Frits Mandersloot
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TAAKGROEP PASTORAAT

Voor alleengaanden
"Door de week gaat het wel maar de zondagen zijn het moeilijkst". Herkent u dit ook?

Als u recent of langer geleden uw partner hebt verloren en/of alleen bent wil dat nog wel eens
gebeuren. Wat te doen?

De taakgroep pastoraat nodigt u van harte uit op zondag 15 januari 2023
voor een gezellige middag. Vanaf 13.30 uur staat er koffie of thee met iets lekkers
voor u klaar.

Een middag om gelijkgestemden te ontmoeten en een invulling aan de zondag te geven.
Leest u dit en denkt u dat lijkt mij wel wat, weet u welkom.
Kent u iemand die hetzelfde gevoel heeft, ook die is dan van harte welkom.

Voor meer informatie en aanmelding (niet verplicht) bel gerust met:
Ankie Borger 0634648511 of Géke Veldwachter 0610362899

De gedachteniskaars

Als een gemeentelid is overleden en wij
daarvan op de hoogte zijn gebracht,
wordt dat overlijden afgekondigd in de
zondagse eredienst.

Daarbij zijn we een ogenblik stil,

zingen een lied en steken een kaars aan
ten teken van verbondenheid met de familie
in geloof en herinnering.

De kaarsen worden opgesteld in de
gedachtenishoek, in Bathmen achter op
het koor van de kerk en in Okkenbroek
op de plank aan de wand.

Deze kaarsen worden tijdens de
eeuwigheidszondag opnieuw aangstoken
en mee gegeven aan de familie.

Op de foto ziet u de kaarsen zoals die in
november 2022 opgesteld stonden.

Vanaf het nieuwe kerkelijke jaar

zult u een ander soort kaars zien staan.

De taakgroep pastoraat heeft een mooi
vormgegeven standaard gevonden

waarin een waxinelichtje geplaatst kan worden.
Voor ieder overleden gemeentelid zal er

een lichtje een plek krijgen in de
gedachtenishoek. Ook dit licht zal meegegeven
worden aan de familie,

na de dienst op eeuwigheidszondag.

Janneke van Schooten, taakgroep pastoraat



PASTORESTEAM

Vele delen, maar een geheel

Eén geheel

‘Samen komen we verder!" Een mooi thema. Ik moest denken aan de apostel Paulus die schrijft over
een gemeente waar in tegenstelling tot deze mooie slogan de werkelijkheid anders is: ‘Met elkaar
lopen we vast!’

Wat is daar aan de hand? In de gemeente van Korinte kunnen veel mensen iets bijzonders.
Bijvoorbeeld: zieke mensen beter maken, moeilijke dingen uitleggen, praten in vreemde klanken,
wonderen doen, of heel goed over God vertellen.

Dat kunnen ze door de kracht van de heilige Geest.

Het lijkt daardoor alsof er heel veel verschillen zijn in de kerk van Korinte.

Maar Paulus zegt daarover: er is één God, één Heer, één heilige Geest die jullie al die bijzondere
krachten en taken geeft. En daar horen jullie allemaal bij.

Jullie zijn één geheel!

Net als een lichaam

In de kerk van Korinte is iedereen ergens anders goed in en iedereen heeft zijn eigen taak. Om uit te
leggen dat de christenen toch één geheel zijn, vergelijkt Paulus de kerk met een lichaam. Een lichaam
bestaat uit heel veel delen. Elk deel is anders en heeft zijn eigen taak: zien, ruiken, horen, lopen,
enzovoort. Maar de delen hebben elkaar allemaal nodig en ze zijn allemaal belangrijk. Stel dat de
voet zegt: Jammer, ik hoor niet bij het lichaam, want ik ben geen hand! Dat kan de voet wel zeggen,
maar een voet hoort toch echt bij het lichaam! Of stel dat het oor zegt: Jammer, ik hoor niet bij het
lichaam, want ik ben geen oog. Dat kan het oor wel zeggen, maar een oor hoort toch echt bij het
lichaam! Als het hele lichaam alleen maar uit ogen bestond, dan zouden we niet kunnen horen. En als
het hele lichaam alleen maar uit oren bestond, dan zouden we niet kunnen ruiken. Samen vormen de
delen één geheel. En zo is het ook met de kerk, zegt Paulus.

Even belangrijk

Een lichaam bestaat dus uit veel delen, en al die delen zijn verschillend. Want als ze allemaal hetzelfde
waren, zouden ze nooit met elkaar één lichaam kunnen vormen. Zo bestaat ook de kerk uit allemaal
verschillende mensen die samen, als een lichaam, één geheel vormen. Sommige delen van het
lichaam lijken minder belangrijk, maar we hebben ze toch echt nodig. De een is oor, een luisteraar

die actief is in het bezoekwerk. Een ander hand, een doener, die de tuin rond de kerk netjes houdt,
weer een ander voet die Kerkbalans loopt en Kerstattenties rondbrengt.

Ga maar kijken wat je goed kunt, waar jouw gaven liggen. Als je alle verschillende kwaliteiten of
gaven inzet dan kom je verder met elkaar!

Ds. Hanneke Diermanse
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PASTORESTEAM

‘Samen komen we verder’ — Kerk en dorp op elkaar betrokken

Bij het thema ‘samen komen we verder’ moest
ik meteen aan het vele vrijwilligerswerk denken
wat er binnen onze dorpen, maar met name ook
vanuit onze kerken in onze dorpen plaatsvindt.
Dat geldt voor Bathmen, voor Okkenbroek én
voor Lettele. Ze doen daarin echt niet voor elkaar
onder. En dat is mooi om te zien!

Om een paar voorbeelden te noemen: heel veel
ouderen en zieken worden met enige regelmaat
door onze bezoeknoabers uit de kerk en
Zonnebloemvrijwilligers uit het dorp bezocht.
In het cultuurhuus in Bathmen, maar ook in het
Noaberhuus in Okkenbroek én in Lettele worden
eetavonden, eetmiddagen, sportevenementen,
spelletjesmiddagen en muziekbijeenkomsten
georganiseerd. Vrijwilligers uit het dorp en uit
de kerk samen organiseren en assisteren bij
deze bijeenkomsten zodat alles gladjes verloopt.
De wereldwinkel in Bathmen draait bijna alleen
op vrijwilligers volgens mij. En wat te denken van
al die betrokken vrijwilligers in 't Dijkhuis?

Zonder hen zouden er geen kerkelijke vieringen
daar kunnen zijn, zouden bewoners minder
buiten komen, veel minder afleiding vinden, zou
de binnentuin lang zo fleurig niet zijn en de balie
veel minder bezet! En zo kan ik nog wel even
doorgaan.

Wat te denken van de
herdertjestocht-vrijwilligers, kerst- en
paasvieringen in en buiten de kerk, concerten,
hulpdiensten in alle dorpen, bloemengroep en
tuingroep bij de kerken, vrijwillige brandweer
enzovoort, enzovoort ...

Wat zijn mensen enorm op elkaar betrokken,
denk ik dan. Hartverwarmend, verbindend ook.
En dat alles verbetert de kwaliteit van leven voor
iedereen. Zowel van de ontvangende als van de
gevende partij. En wat is er mooier dan dat?
‘Hebt u naaste lief als uzelf, wordt zo spreek-
woordelijk in praktijk gebracht — misschien wel
door bijna iedere dorpsbewoner.

Hulde, hulde, hulde voor u allemaal!!!

Hanneke Overduin




2023

Actie

Samen Kerkbalans
komen we verder

De jaarlijkse actieperiode van Actie Kerkbalans staat weer voor de deur. Tientallen vrijwilligers gaan in
de periode 16 t/m 21 januari aan de slag om alle leden te benaderen voor de bijdrage 2023.
In de week van 23 t/m 27 januari worden de formulieren met toezeggingen weer opgehaald.

In onze begroting staan tal van onderwerpen waarvoor de bijdragen wordt gebruikt. Zoals voor ons
pastorale team, de vele activiteiten rondom het jaarthema ‘Aan tafel, het houden van bijzondere
diensten en het betrekken van de jeugd.

Daarnaast hebben we ook de (vaste) kosten van de kerkgebouwen, de pastorieén, de salarissen, maar
ook missionaire en maatschappelijke projecten. Alles wat hoort bij een levende en vitale kerkelijke
gemeente die naast een thuis voor gelovigen zeker ook deelnemer wil zijn in het gezamenlijke
dorpsleven.

Het woord ‘Samen’ is één van de hoekstenen van onze kerk. We zijn niet in ons eentje; niet in onze
straat, niet in ons dorp, niet in ons land, niet op de wereld. Dat zien we niet als een bedreiging, juist
niet. We zien het als een verrijking. De ander kan je tot steun zijn op een moment dat je dat erg goed
kunt gebruiken. Maar ook jou af en toe een spiegel voorhouden. Zodat je weer weet waar je zelf
staat. En je kunt natuurlijk ook gewoon samen plezier hebben met elkaar, gewoon gezellig samen
Zijn. Ons jaarthema “Samen komen we verder” komt dus niet zomaar uit de lucht vallen.

Natuurlijk past het ook bij onze Actie Kerkbalans. Waar zouden we zijn zonder jou? We proberen
samen kerk, samen dorpskerk te zijn. Dat kunnen we alleen samen, ook financieel gezien.

In vaktermen wordt de kerkelijke bijdrage van de leden het ‘levend kapitaal’ genoemd. Een term die
niet zomaar is ontstaan. Het is de bijdrage die de kerk levend houdt. Letterlijk en figuurlijk. Levend en
levendig. Dat geldt voor de kerken over de gehele wereld, voor de kerken in ons land, voor de kerken
in onze dorpen. Zo komen we weer terug bij onszelf. Als deelnemer in het grote “Samen’.

We willen in Bathmen in Okkenbroek ook dit jaar weer volop aan de slag. Om samen te werken aan
een goede leefgemeenschap. Waar voor ieder plek is. Waar je je thuis voelt. Waar we omzien naar
elkaar. Waar dingen die scheef lopen gecorrigeerd worden. Zodat niemand tussen wal en schip
terecht komt. Zodat ‘samen-leven’ een verrijking is voor alle deelnemers.

Onze kerken willen in dit voortdurende proces heel graag een steentje bijdragen. Daarvoor hebben
we jouw steun nodig. Mogen we daarop rekenen? Vul het toezeggingsformulier ruimhartig in, zodat
we samen aan de slag kunnen. Ruimhartig zodat samen komen we verder handen en voeten krijgt.

Wij willen je alvast hartelijk danken voor de bijdrage!

De kerkrentmeesters



KERKRENTMEESTERS

Begroting 2023 PG Bathmen-Okkenbroek

De staat van Baten en Lasten over 2023 laat helaas een tekort van € 48.700 zien, inclusief verwacht
rendement beleggingen van € 20.800.

Er is rekening gehouden met de wijziging inzet kerkelijk werker van 60% naar 50% per 1 januari en
pensionering op 1 juli. Er is een bedrag gereserveerd voor de opvang van de wegvallende uren.

De huuropbrengsten blijven gelukkig wel stijgen maar de energiekosten ook. Besparing hopen we te
realiseren met een warmtepomp en raamisolatie.

Terugdringing van het algemeen tekort heeft zeer hoge prioriteit.

Verkort Overzicht

Begroting 2023 Begroting 2022 Jaarrekening 2021
Opbrengsten en Baten
Opbrengsten onroerende zaken € 34.700 € 26.900 € 30.706
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen € 20.950 € 500 € 18.893
Opbrengsten levend geld € 163.300 €172.000 € 168.564
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen € 15.200 €12.700 € 15.206
Totaal baten A € 234.150 €212.100 € 233.369
Uitgaven, kosten en lasten
Kosten kerkelijke gebouwen € 58.850 €42.600 € 325.393
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en
inventarissen €2.100 €100 €43
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties € 17.000 € 16.000 € 11.052
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat € 130.300 € 130.300 € 126.490
Kosten kerdiensten en kerkelijke activiteiten € 11.000 € 11.000 € 8.526
Verplichtingen / bijdragen aan andere organen € 11.900 € 13.200 €13.176
Salarissen en vergoedingen € 18.650 € 18.250 € 19.037
Kosten beheer, administratie en archief € 27.550 € 27.450 € 28.629
Rentelasten / bankkosten € 5.500 € 5.500 € 4.842
Totaal lasten A ‘ € 282.850 € 264.400 € 537.188
Operationeel resultaat (A) € -48.700 €-52.300 €-303.819
Incidentele baten en lasten
Incidentele baten €0 €0 € 187.056
Incidentele lasten ‘ €0 €0 €0
Incidentele baten en lasten (B) €0 €0 € 187.056
Resultaat verslagjaar (A+B) € -48.700 € -52.300 € -116.763
Mutaties bestemmingsreverves / - fondsen
Onttrekking bestemmingsreserves €0 €0 €714.270
Onttrekking bestemmingsfondsen €0 €0 €0
Toevoegen aan bestemmingsreseves €0 €0 € -506.196
Toevoegen aan bestemmingsfondsen €0 €0 €0
Totaal mutaties bestemmingsreserves / - fondsen (C) €0 €0 € 208.074
Resultaat naar Algemeen reserve ( D) € -48.700 € -52.300 € 91.311



Voor hetzelfde geld geeft u meer
Steun uw kerk met een periodieke gift

De vrijwillige bijdrage is vaak maar deels aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
Er is een drempel van 1% en een maximum van 10% van uw verzamelinkomen.

De periodieke schenking heeft deze beperkingen niet. Het bedrag is geheel
aftrekbaar bij uw belastingaangifte. Er is geen drempel en geen maximum. %
i %
Frd b’
De belangrijkste kenmerken van een periodieke schenking zijn: /e i E 4

- De gift is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst. ! ; A
- De looptijd is minimaal 5 jaar. ' 03@(;%

- Gedurende de looptijd maakt u in elk jaar een vast bedrag over. &

Rekenvoorbeeld:

U stelt voor uzelf een bepaald gewenst bedrag vast dat u als jaarlijkse bijdrage beschikbaar wilt
stellen. We stellen dit bedrag op 100%. Wanneer uw inkomen valt in het 30% tarief dan kunt u het
gewenste bedrag verhogen tot 142% zonder dat het u meer kost. Valt uw inkomen in het 50% tarief
dan kunt u het gewenste bedrag zelfs verhogen tot 200% zonder dat het u meer kost.

U ziet het, u kunt op eenvoudige wijze een (aanzienlijk) grotere bijdrage geven zonder dat het voor u

een extra verhoging betekent. Daar zijn we als kerk erg blij mee natuurlijk. Bovendien weten we ons

voor een langere periode door u gesteund en dat geeft een mooie basis in de meerjarenbegroting.
Reguliere gift Periodieke gift

Y UV MR KRIAGT
' UGEEFT '
100%.
AT KT
100%

Wij geven u over de periodieke schenking graag alle informatie in een persoonlijk gesprek.
Aarzel niet om ons te benaderen. Dit kunt u aangeven op het toezeggingsformulier,
of door te bellen met Marian Jansen, telefoon 0570-551675.

De Vrienden van onze kerken steunden ons weer geweldig

Afgelopen jaar zijn in Bathmen twee digitale schermen geplaatst. Die gebruiken we volop in de
eredienst. Maar ook voor andere bijeenkomsten zoals een lezing, een forumavond of een uitvaart
zijn ze een heel waardevolle toevoeging. De stichting Vrienden van het Monument Dorpskerk
verblijdde ons met een substantiéle bijdrage.

Onlangs zijn in Okkenbroek twee zuilen voor luchtzuivering geplaatst. Zij reduceren het aantal
rondzwevende aerosolen (uiterst kleine ademdruppeltjes) tot een minimum. Daarmee wordt de
kans op verspreiding van virusdeeltjes (zoals Corona) behoorlijk verkleind. Met deze voorziening
kunnen we iedereen met open armen ontvangen zonder beperking in aantallen. De aankoop van
de zuilen is geheel bekostigd door de Vrienden van de Kerk Okkenbroek.

We hebben onze Vrienden uiteraard heel erg bedankt voor hun bijdragen. Dat willen op deze plek
graag nog eens onderstrepen.
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Samen komen we verder

Twee weten meer dan één. En gedeelde smart is halve smart. Twee gezegden die het motto van
onze actie Kerkbalans onderstrepen. Want alleen op een onbewoond eiland is leuk om over te
fantaseren, maar zelfs de grootste kluizenaar kan niet zonder een ander.

Winter

Wat schrijven historici later over deze winter? De
voor velen sterk gestegen energierekening en
een hoge inflatie zal daarin niet ontbreken. Met
treurige verhalen daarbij. Want heb je je terug-
getrokken in een veel kleinere ruimte van je huis
om het daar nog een beetje behaaglijk te
hebben, terwijl de rest van je huis — inclusief je
keuken, waar je toch echt dagelijks wat langer
door moet brengen om te koken — ijskoud is;
wordt je op de energienota gefeliciteerd omdat je
een stuk minder hebt verbruikt, maar is het te
betalen bedrag wel drie keer zoveel.

Net als in veel andere plaatsen hebben de kerken
in Deventer e.o. ook dit jaar weer de actie
‘Deventer Geeft Warmte' opgezet om mensen die
in deze periode de eindjes niet meer aan elkaar
kunnen knopen te helpen met de donaties van
twee keer honderdnegentig euro door mensen
die deze energiecompensatie zelf niet nodig
hebben.

Onze diaconie die participeert in deze actie van
Kruispunt Diaconaal Deventer en het Meester
Geertshuis, zag in een overzicht hoeveel mensen
ook vorige winter al op deze wijze werden
geholpen!

Delen is vermenigvuldigen

Deze actie is een mooi voorbeeld van samen
verder komen. En uit de kerkelijke praktijk van
alledag zijn veel meer verhalen te vertellen. Van
wat dikwijls onopgemerkt in het verborgene

i
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gebeurt en waarvan niemand anders weet, maar
voor de betreffende het verschil betekent van dag
en nacht. Omdat er iemand is die naar je luisterde
en mogelijk raad gaf, omdat diegene zei dat ze
aan je zou denken en voor je zou bidden.

Beroemd verhaal uit het Evangelie is dat vijf
broden en twee vissen genoeg zijn om met velen
van te eten, als je handelt naar de wijsheid van
‘delen is vermenigvuldigen

Blue Lagoon

De film met deze titel maakte begin jaren tachtig
indruk op me. Richard en Emmeline ontsnappen
op het nippertje aan de dood op een brandend
schip. Na dagenlang dobberen, spoelen ze aan op
een tropisch eiland. Ook de kok van de boot raakt
er aan wal en hij zorgt voor de kinderen. Wanneer
hij sterft, ontdekken Richard en Emmeline dat ze
er samen niet alleen voorstaan.

Net zoals aan het begin van de Bijbel een mens,
die tot dan toe alleen was geweest in een
weliswaar paradijselijk mooie tuin, pas helemaal
uit zijn dak gaat van vreugde, wanneer hij een
medemens ziet.

Saamhorigheid en veerkracht

En wat bijzonder: precies op het moment dat ik
die laatste woorden typte over die nu twee
mensen samen, appt Theo Overduin in onze
groepsapp van de ‘tafelgesprekken’ (zie elders in
dit blad) een krantenkop als mooi lichtpuntje.
“lk zie in het land veel saamhorigheid en
veerkracht” zegt de nieuwe directeur van
het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Samen komen we verder. Dat merkten we
juni vorig jaar al, toen we met een groep uit
onze kerkelijke gemeente meededen aan
Alpe D'HuZes en veerkracht ons
vleugelwoord was.

Ds. Gert Wijnstok
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Bijdragen aan noaberschap: samen aan de tafel

We hebben als kerkenraad eerder al besloten dat we kerk in en voor onze plattelandsgemeenschap
(dorpen en buitengebied) willen zijn. Hieraan willen we verder invulling geven. Samen met anderen
bouwen aan een sterke gemeenschap waarin er aandacht en zorg is voor elkaar. Dat traject krijgt het
komende jaar verder invulling. Een kerngroep van 6 personen (Ankie Borger, Frits Mandersloot, Géke
Veldwachter, Gert Wijnstok, Jorianne Poll en Theo Overduin) gaat ‘tafelgesprekken’ houden.
Verschillende organisaties en partijen die actief zijn in onze dorpen (Lettele, Okkenbroek en
Bathmen) nodigen we uit om te horen wat er leeft en samen te verkennen op welke manier we
kunnen bouwen aan nieuw noaberschap. Natuurlijk is in de voorbereiding al het nodige aan de orde
geweest. We delen met u graag een aantal van onze gedachten en motivaties.

We moeten de bubbels waarin we leven proberen door te
prikken (Theo Overduin)

We leven in een onzekere tijd waarin veel mensen steun
zoeken bij gelijkgestemden. Zo ontstaan gemakkelijk
‘bubbels’: groepen die elkaar opzoeken, meningen
delen, eigen taalgebruik ontwikkelen en soms zelfs
eigen waarheden. Binnen zo'n bubbel is dat Een samenleving draait om meer
comfortabel, maar het maakt het moeilijk om echt in dan ik en mijn geluk

gesprek te komen met andere bubbels. Vaak telt alleen (Frits Mandersloot)

de eigen waarheid. En laten we eerlijk zijn, de kerk is
ook vaak zo'n gesloten bubbel. We willen met de
tafelgesprekken open staan voor en luisteren naar wat
er speelt bij andere groeperingen in onze dorpen.
Grote vragen en lokale vragen. Om zo op zoek te gaan
naar nieuwe vormen van samen leven, nieuw
noaberschap.

In onze streken krijgt naar elkaar
omzien als buren nog steeds op
veel plekken invulling. Maar
tegelijk zien we ook dat het eigen
belang en de eigen carriére steeds
meer centraal staat. Maar een
samenleving is meer dan het voor
zichzelf opkomen van allerlei
individuen. Er voor elkaar zijn, met
elkaar bouwen aan een sterke
sociale samenhang maakt een
samenleving vitaal en krachtig. In
de tafelgesprekken willen we
verkennen hoe op allerlei plekken
de betrokkenheid van mensen
met elkaar tot stand komt. En hoe
we daar dan met elkaar aan verder
Samen kunnen we meer dan alleen (Géke Veldwachter) kunnen bouwen.

In onze dorpen zijn er een groot aantal organisaties en
verenigingen. Elk heeft een eigen rol binnen het dorp:
bijvoorbeeld werk, ontspanning, jeugd/zorg, school. Elk heeft
ook eigen activiteiten of ideeén waar men energie uit haalt.
Maar ook vraagstukken die leiden tot zorgen. We willen in de
tafelgesprekken op zoek gaan naar gezamenlijkheid rondom
deze onderwerpen. Want samen kunnen we meer dan alleen.
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Ook grote maatschappelijke vraagstukken hebben lokaal impact

(Jorianne Poll)

We zien aan de dagelijkse nieuwstafels grote landelijke en
internationale thema's de revue passeren. Soms lijkt het wel een
ver van ons bed show. Maar als we beter kijken dan merken we dat
die grote thema's ook invloed hebben in onze dorpen en op ons
leven. Als we herkennen waar dit aan de orde is kunnen we ook
met elkaar nadenken hoe we dichtbij kunnen zijn door samen te
zoeken naar oplossingen. Ook daarover willen we in.de
tafelgesprekken verkennen wat er op allerlei plekken in onze

plattelandsgemeenschap speelt.

Houden wat we hebben is de dood in de pot

(Ankie Borger)

Een vertrouwde omgeving biedt vaak
zekerheid. Dat geldt voor de kerk, maar

tegelijk ook voor veel meer organisaties.
Toch zien we dat teveel vasthouden aan

het oude vaak tot te weinig
aantrekkingskracht leidt. In de kerk
wordt er op Pioniersplekken gekeken
naar nieuwe vormen van kerk-zijn. Met
als doel zo ook op een andere manier
een plek te bieden waar levensvragen
aan de orde kunnen komen. In de
tafelgesprekken gaan we op zoek naar
wat anderen op dit vlak van de kerk
verwachten. En we kijken daarnaast of
ideeén opgedaan door andere kerken
ook bij ons zouden passen.

Er is niets nieuws onder de zon (Gert Wijnstok)

Soms lijkt het wel of we in onze tijd voor totaal
nieuwe vraagstukken staan. Maar terugkijken in
de geschiedenis laat zien dat bepaalde
zingevingsvragen van alle tijden zijn. Dat maakt
de eeuwenoude verhalen uit de geloofsboeken
nog steeds uitermate actueel. Met die verhalen in
onze rugzak gaan we de tafelgesprekken in. Niet
om ze als oplossing te presenteren, maar als
aansporing om als kerk steeds weer te starten bij
wat er in onze maatschappij leeft. En te ontdekken
dat ook in eigentijdse thema's de aloude
zingevingsvragen nog steeds aan de orde zijn.

En nu verder

Zoals gezegd, we hopen dat de
gesprekken de komende maanden
invulling gaan krijgen. Over de
voortgang en onze ervaringen
houden we u de komende maanden
via het Baoken graag op de hoogte.
En natuurlijk geldt: als u vragen of
suggesties hebt, spreek één van ons
aan!
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Samen komen we verder

De slogan voor de kerk in 2023
En hoe passend is dat voor het diaconale werk. Dat we niet alleen als diakenen, maar juist ook met de
steun van andere gemeenteleden en dorpsgenoten het samenleven handen en voeten geven.

Ook dit jaar hebben we de actie Kerstengel gehouden. Bij tien adressen in Bathmen en Okkenbroek
zijn vrijwilligers langsgegaan om hen een extra groet te geven vanuit de kerk. Niet voor iedereen was
2022 een gemakkelijk jaar. Je eenzaam voelen, omdat je partner is overleden, of omdat je er vaak
alleen voor staat bij de tegenslagen die het leven gegeven heeft. Met verschillende gebaren en kleine
verrassingen, hopen de kerstengelen, dat ze voor een glimlach en wat extra aandacht hebben kunnen
zorgen.

Naoberkast

Op verschillende plekken in Nederland zijn er naast de
minibiebs, ook voedselkasten verrezen.

Kleine kasten, waar buurtbewoners wat etenswaar in
kunnen zetten en anderen wat uit kunnen halen. In
onze gemeente is het idee opgepakt onder de naam
Naoberkast. Er zijn drie mooie kasten gebouwd en
begin december naast de drie kerken geplaatst, in
Bathmen bij het schuurtje linksachter, In Okkenbroek
op de bult en in Lettele bij de kerk.

Als diaconie hebben we de start gemaakt met het vullen
van de voorraad. Daarbij ging het eerst vooral om lang
houdbare waar, die ook tegen wat kou zou kunnen. Wij
nodigen eenieder uit, om ook gul te geven van waar je
wat te veel van hebt, of waarmee je een ander hoopt te
ondersteunen. Natuurlijk zijn er ook voedselbanken.
Maar vaak mogen mensen daar maar 3 jaar gebruik van
maken en soms heeft iemand niet structureel onder-
steuning nodig, maar is het fijn om even snel iets in huis
te halen, waar je op dat moment behoefte aan hebt.

We horen graag, hoe het bevalt en welke leuke ideeén er
nog meer op de plank liggen om ons samen hard voor
te maken.

Kerstvieringen

Dinsdag 13 en woensdag 14 december zijn weer de kerstvieringen in het Dijkhuis en in Ons Centrum
in Okkenbroek geweest. Er is gezongen door en met het koor Con Amore uit Deventer en we luister-
den naar voorganger Hanneke Overduin. Ondanks het koude winterweer was de opkomst heel goed.
Als dit stukje geschreven wordt (dinsdagavond 13 december) kunnen we al zeggen dat de Rotonde
van het Dijkhuis vol was met ongeveer 60 mensen en het koor met 15 zangers.

Woensdag hopen we op een mooie opkomst in Okkenbroek, waar ook nog de kinderen van groep 7
en 8 van de Wereldwijzer de zaal opfleuren met mooie kerstversieringen. Ook is de diaconie dank
verschuldigd aan de vrijwilligers van de ouderensoos en Ons Centrum.

Dat de wens om vrede zich verder mag verspreiden, ook het komende jaar dichtbij en verder weg.
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Samen aan tafel; afsluitende Carrousel 11 januari

Met enthousiasme hebben gemeenteleden uit
Deventer, Bathmen-Okkenbroek, Diepenveen en
Colmschate-Schalkhaar deelgenomen aan de in
totaal negen carrousel-avonden onder leiding
van de gezamenlijke predikanten en kerkelijk
werker rond het thema ‘Aan tafel!

We hebben samen gegeten, we kwamen met lijf
en ziel in actie en we hadden goede gesprekken
over tafel- en huisrituelen.

We sluiten de carrousel af met een tiende
bijeenkomst voor alle deelnemers.

Noteer de datum: woensdag 11 januari.

Inloop 18.00 uur, aanvang 18.30 uur.

Plaats: Meester Geertshuis, Assenstraat 20.

Uiteraard gaan we (weer) samen aan tafel. Elke
gemeente zorgt voor een deel van de maaltijd.
De maaltijd wordt bereid met ‘bijbelse’
ingrediénten. Dat wil zeggen: ingrediénten die in
de Bijbel voorkomen. De verdeling is als volgt:

e  deelnemers uit Deventer zorgen voor een
voorgerecht met olijven en linzen;

. deelnemers uit Colmschate-Schalkhaar
zorgen voor een hoofdgerecht met
kikkererwten en vis;

° deelnemers uit Diepenveen en
Bathmen-Okkenbroek: zorgen voor het
nagerecht met dadels, honing en kaneel.

Ideeén voor bijbelse gerechten vind je bijvoor-
beeld op www.eo.nl/artikel/bijbelse-recepten.

De commissies vorming&toerusting van elke
gemeente zorgen voor de codrdinatie. Geef je op
bij je eigen commissie. De doelgroep is de
mensen die met een of meer carrouselavonden
hebben meegedaan. Maar wil je alsnog
aanschuiven: ook dan ben je welkom!

De kosten voor deze avond bedragen € 7,50 p.p.
(op de avond zelf te voldoen).

Voor onze gemeente: meld je voor 4 januari aan

bij Ali Westera via brandstof@kerkbathmenokkenbroek.nl
of 0570-542898

PS: Wie wil meehelpen het nagerecht te maken?
Dat mag zijn: Gebak bij de koffie met dadels,
honing en kaneel.

Als je je aanmeldt neem ik contact met je op.

—

Brandstof in het nieuwe jaar:

De meditatieve wandeling, vanaf de parkeerplaats Oostermaat:

Geloven nu 20 uur in Okkenbroek: i

6 januari:
van 10 tot 11.45 uur
8 januari: Soup en Spirit. Waar? Info Ankie Borger
11 januari: Deze avond is de afsluitende avond van de Caroussel aan tafel,
waarover hierboven een aparte aankondiging met een oproep!
16 januari:
18 januari: Jonathan Sachs in Okkenbroek 20.00 tot 21.30 uur.
We lezen Hoofdstuk 3.
27 januari: Stamtafel in de Dorpskerk 10 tot 12.30 uur

&Y
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Irsa Bruggeman helpt kansarme gezinnen in Cambodja

Mijn naam is Irsa Bruggeman. Ik kom uit Bathmen
en ben vierdejaars pabostudent aan het Saxion in
Deventer. Op dit moment zit ik in Cambodja. Voor
het vrije keuzedeel van mijn opleiding heb ik
gekozen om naar Cambodja te gaan om daar te
helpen bij stichting COLT.

COLT helpt kansarme gezinnen die rondom de
vuilnisbelt van Phnom Penh wonen door op
verantwoorde wijze ontwikkelingshulp aan te
bieden. In het community centrum krijgen
kinderen, en hun families, onderwijs, medische en
sociale zorg. Ook is er aandacht voor sportacti-
viteiten en het milieu. Tot slot biedt COLT tijdelijke
en langdurige opvang voor kinderen. Helaas is het
voor sommige kinderen beter een tijdje niet thuis
te wonen. Samen met onze partners zet COLT zich
in om de thuissituatie te verbeteren, zodat
kinderen na een bepaalde periode weer gewoon
bij hun familie kunnen wonen.

Ik ben nu, samen met twee klasgenoten, twee
maanden werkzaam bij COLT als Engels docent. Dit
doe ik met heel veel plezier! De kinderen komen
naar COLT op vrijwillige basis en zijn dus erg
gemotiveerd om Engels te leren. Dit zie je ook
terug in de klas. Ikzelf geef les aan klas A1.

Dit is de klas met de minste ervaring in Engels.

De nieuwe kinderen stromen bij mijin en hebben
vaak nog nooit iets van een Engelse les gehad.

Dit is soms een uitdaging, maar het werkt ook heel
motiverend voor mij. Ik zie de kinderen vooruit-
gaan, en ik weet dat al het Engels wat ze kunnen bij
COLT geleerd is. Dit is fantastisch om te zien! Ik
maak veel gebruik van verschillende spelvormen.

16

De kinderen vinden dit super leuk en er zijn weinig
materialen voor nodig. Dit is ook nodig, omdat het
materiaal op COLT beperkt is.

Omdat COLT een NGO (een organisatie die niet door
de overheid wordt geleid) is, draait het volledig op
giften. Dit is goed terug te zien. In Nederland zijn
wij gewend dat er op school een magazijn is met
allerlei materialen. Zijn er geen potloden meer dan
kun je zo nieuwe pakken en wil je knutselen dan
zijn er altijd voldoende materialen aanwezig. Hier
werkt dat heel anders. Elk potlood en elk gummetje
is gedoneerd door iemand. Hierdoor zijn alle
materialen beperkt aanwezig en is het niet altijd
mogelijk om iets essentieels te vervangen. Laatst
was mijn vriend Siewert Kram hier, en hij heeft een
aantal plafondplaten weer vastgezet, die door de
regen naar beneden gekomen waren.

Over twee maanden eindigt mijn avontuur in
Cambodja helaas. Voordat ik weer naar Nederland
vertrek zou ik graag een mooi bedrag aan de
stichting willen schenken zodat deze kan blijven
bestaan en hopelijk nog veel meer kinderen en
gezinnen kan helpen in de toekomst. Ik heb met
eigen ogen gezien hoe welkom de donaties hier
zijn. Mocht u COLT en mij willen helpen door een
kleine donatie te doen dan kan dat via het
volgende rekeningnummer:

NL95 ASNB 8831 9460 64, t.n.v. . Bruggeman
De donaties aan COLT worden onder andere
besteed aan: schoolmaterialen, boeken voor in de
bibliotheek, klaslokaal inventaris, kleding en eten
voor de kinderen die bij COLT wonen, onderhoud
van de gebouwen, lichaamsverzorgingsproducten
en schoonmaak benodigdheden.

Voor meer informatie over de stichting kunt u de
volgende site raadplegen:
www.colt-cambodia.org

Alvast heel erg bedankt en vast tot ziens straks
weer!




Antonia Maria (Toos) Veldwachter - Kloosterboer

Op woensdag 7 december is, in 't Dijkhuis, Toos Veldwachter op 95-jarige
leeftijd overleden. Toos was een begrip in Bathmen en daarbuiten. Zei je Toos,
dan dacht je meteen aan de smederij van Ab, haar man, met wie ze 44 jaar
getrouwd is geweest. Eigenlijk deden ze samen het bedrijf, vertelden haar
kinderen mij. Ab was de rustige smid, een ambachtsman, die veel moois
creéerde. En Toos was de bezige bij, die met ieder in gesprek ging en de
boekhouding deed. Zo vulden ze elkaar aan.

Ze kregen samen twee kinderen, twee jongens: Jan en Herman, vijf klein-
kinderen en Toos werd overgrootmoeder van acht achterkleinkinderen.

In 1995 overleed haar man en ruim 10 jaar geleden maakte Toos de overstap
van de Kuiperij (waar ze na de Koekendijk gewoond hebben) naar 't Dijkhuis.

Toos bleef ook daar die bezige bij, die nergens bang voor was en altijd zei wat ze op haar hart had.
Maar ze had ook een andere kant. Voor kinderen — met name ook haar klein- en achterkleinkinderen -
had ze een zwak. Ze was gul, niemand mocht iets tekort komen en het lijden van mensen deed haar
pijn. Daarnaast was ze een vrouw met een groot geloofsvertrouwen.

Ze had eerbied voor de schepping en voor Gods liefde voor de mens.

In haar herdenkingsdienst, vanuit de Dorpskerk, stonden we dan ook stil bij Psalm 8 die vertelt over
Gods wondere schepping. Het was dezelfde Psalm en dezelfde liturgie die ook bij het afscheid van
haar man geklonken had. Zo waren ze toch weer even verbonden met elkaar.

Na de dienst hebben we haar in Bathmen bij haar man begraven, in het vertrouwen dat ook zij in
Gods liefde is thuisgekomen.

Hanneke Overduin




Vier handen op één piano met Beth & Flo

Klassieke muziek op hoog niveau gecombineerd met
sprankelijke liedjes, fysiek theater en een flinke dosis humor.
Dat zijn Beth & Flo die wij op zondag 22 januari ontvangen in
de Dorpskerk van Bathmen.

Het duo Beth & Flo bestaat uit Elsbeth Remijn en Claudette
Verhulst. Ze studeerden beiden aan het Koninklijk
Conservatorium in Den Haag. In de klas van docent Rian de
Waal leerden zij elkaar kennen. In 2020 stonden ze in de finale
van het Amsterdams Kleinkunst Festival. De jury omschreef
hen als “een veelbelovend cabaretduo dat klassieke muziek
knap weet te combineren met prachtige scénes”.

Op het programma staan werken van Gerschwin (Rhapsody in
blue), Rachmaninov (Romance), Smetana (de Moldau) en een
speciaal voor het duo gecomponeerd muziekstuk van componist Oliver Davis.

Concert 22 januari 2023. Saee,
Dorpskerk Bathmen. % : e
Aanvang: 15.00 uur. b 8
Toegang: incl. consumptie € 17,50, Donateurs € 12,50 Hme®

=== T

D.€. ZEGELTJES GETELD €N WEGGEBRACHT

Met behulp van de Oekraiense gasten hebben
we de D.E. zegeltjes en de zegeltjes van de
Pickwickthee geteld. De opbrengst van deze
ronde is prachtig! In totaal heb ik 153.000
punten, ja u leest het goed,

honderddrieenvijftig
duizend punten weggebracht.

Dit is goed voor

306 pakken koffie

voor de mensen die gebruik maken van de
voedselbank! Toch bijzonder dat zo veel kleine
stukjes papier met elkaaar zo veel kunnen
opbrengen.

De kop is eraf voor de volgende telronde.

Graag sparen we verder, inleveren kan in de kerk
of bij Wil Mandersloot, Woertmansweg 30.

Alle spaarders hartelijk bedankt!
Ook hier geldt: Samen komen we verder.

Bloemschikking met de witte vredesduif ...
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Begin december zag ik op Facebook een aantal
Top 2000 lijstjes voorbijkomen.

Samen vormden ze met heel veel andere lijstjes
de playlist die de laatste zeven dagen van 2022
weer op NPO Radio 2 te horen was, de Top 2000.
En inmiddels weten we het antwoord op de altijd
weer spannende vraag of ook deze editie Queen
de nummer 1 noteerde met Bohemian Rhapsody.
Deze muzikale eindejaartraditie is niet meer weg
te denken.

En net zo ondenkbaar zou de viering van Kerst
zijn geweest zonder muziek en liederen. Ook die
waren in december weer in vele soorten en
maten te beluisteren: het Weihnachtsoratorium
van J.S. Bach, vele Christmas Carols uit de Engelse
traditie en popliedjes van artiesten als Chris Rea
en Mariah Carey. Sky Radio was zelfs weer een
heus Christmas Station!

In het Kerstevangelie van Lucas komen ook
relatief veel liederen voor. Drie daarvan worden
dagelijks in de getijdengebeden van kloosters
gezongen: de lofzangen van Zacharias, Maria en
Simeon tijdens resp. het morgen-, middag- en
laatste avondgebed.

En het ‘Gloria in excelsis Deo’ van het engelen-
koor uit de Kerstnacht is elke zondag op de

een of andere wijze in onze kerkdiensten het
hoogste lied, wanneer we na het Kyriegebed het
Glorialied zingen.

Geen kerkdienst bestaat zonder muziek en
samenzang. Zingen is twee keer bidden, zegt
men dan ook wel. Muziek en zang - of je daar nu
naar luistert of actief in bent — raken een laag in
je, die woorden alleen niet bereiken.

Daarom wens ik ons een mooi muzikaal jaar.

En niet alleen in onze kerkdiensten, maar wie
weet ook in een nieuwe editie van ‘De kerk gaat
vreemd:

Enne ... wie wil eind dit jaar met mij een Top 2000
dienst in Bathmen-Okkenbroek organiseren?

De ervaring in andere plaatsen leert dat je met de
voorbereiding hiervan — playlist, band — niet
vroeg genoeg kan beginnen.

Ds. Gert Wijnstok

Wat:

Wie:

Waar: kerk Bathmen
Tijd: twaalf tot drie uur

=S-A-V-E =T-H-E -D-A-T-E Z-0-N-D-A-G =12 -FEB-R-U-A-Ri

gezellige, vrolijke, inspirerende, leuke en lekkere lunch bijeenkomst
ouders-verzorgers met hun kinderen in de leeftijd tot twaalf jaar

Programma met gezamenlijk begin en slot en daartussen apart voor kinderen en ouders-verzorgers.
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Bij de kerkdiensten in januari

Zondag 8 januari

De tweede zondag in januari staat traditiegetrouw het afscheid nemen en (her)bevestigen van
ambtsdragers op het rooster van de kerkdiensten. Deze keer betreft dit alleen de herbevestiging
van diaken Tonny Oplaat. Fijn dat onze kerkelijke gemeente op haar mag blijven rekenen.

Tonny spendeert heel wat tijd aan haar kerkenwerk en is in vele verbanden graag gezien!

Tijdens deze dienst in Bathmen vieren we ook de Maaltijd van de Heer. De rol van een diaken
rondom de tafel van brood en wijn is wezenlijk voor het werk van een diaken en elke maaltijd weer
is het voor de vierende gemeente een mooie oefening in leren delen en ontvangen.

Let op: die zondag is er weer de Brink tot Brinkloop van Deventer naar Bathmen.
Vooral met het oog op het vertrek uit de kerk is dat voor met name fietsers en
automobilisten al een aandachtspunt om bij het komen te bedenken.

Week van gebed voor eenheid

Van zondag 15 tot 22 januari is de jaarlijkse gebedsweek voor de eenheid.

Zie het rooster op p. 22 voor de gegevens bij de zondagse kerkdienst en doordeweekse vespers die
allemaal in BOL-verband worden gehouden.

Het thema dat als een rode draad door heel de week heenloopt is: ‘Doe goed, zoek recht’
Bijzondere aandacht is er voor de verdeeldheid die veroorzaakt wordt door ongelijkheid en
racisme.

De BOL-dienst op 15 januari is in Okkenbroek. Op deze derde zondag van de maand is er als
gebruikelijk ook kindernevendienst.

Namens het pastoresteam,
Ds. Gert Wijnstok

/ |

Oecumenisch Leesrooster

zondag 1 januari Nieuwjaar

Numeri 6, 22-27 Psalm 8 Handelingen 4,8-12  Lucas 2, 21

zondag 8 januari 1e zondag van Epifanie

Jesaja 60, 1-6 Psalm 72 Efeziérs 3, 1-12 Mattels 2, 1-12
zondag 15 januari  2e zondag na Epifanie

Jesaja 62, 1-5 Psalm 96 Romeinen 4, 1-12 Johannes (1,29-)2, 1-11
zondag 22 januari  3e zondag na Epifanie

Jesaja49,1-7 Psalm 139, 1-12 1 Korintiérs 1, 1-9 Mattels 4, 12-22

zondag 29 januari  4e zondag na Epifanie

Sefanja 2, 3; 3, 9-13 Psalm37,1-11 1 Korintiérs 1, 18-31  Mattelis 5, 1-12
zondag 5 februari  5e zondag na Epifanie

Jesaja 43, 9-12 Psalm 112 1 Korintiérs 2, 1-5 Mattels 5, 13-16
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Kijk op de site: www.kerkbathmenokkenbroek.nl voor de meest
actuele informatie over de kerkdiensten. De vieringen zijn live —
digitaal - te bekijken en te beluisteren via kerkdienstgemist.nl en
ook op een ander moment terug te zien.

zondag 1 januari Nieuwjaar
10.00 Okkenbroek Ochtendgebed met ds. Gert Wijnstok
nieuwjaarwensen met oliebollen
Bathmen géén dienst collecte: Artsen zonder grenzen

zaterdag 7 januari
18.30 Dijkhuis Avondgebed met mevr. Hanneke Overduin

collecte: Diaconie en kerk
zondag 8 januari 1e zondag van Epifanie

10.00 Bathmen Eredienst met ds. Gert Wijnstok
(Her)Bevestiging ambtsdragers
Maaltijd van de Heer
Okkenbroek géén dienst collecte: Hospice de Winde

zondag 15 januari 2e zondag van Epifanie
10.00 Okkenbroek Eredienst met ds. Hanneke Diermanse en mw. Annette Haverkamp
week van gebed
Kindernevendienst
Bathmen géén dienst collecte: PKN, ondersteuning gemeenten

dinsdag 17 januari
19.00 Okkenbroek Vesper met mevr. Hanneke Overduin
week van gebed

woensdag 18 januari
19.00 Lettele Vesper
week van gebed

ormgan

l Pazmijd

zaterdag 21 januari
18.30 Dijkhuis Avondgebed met mevr. Ans Steunenberg (Holten)
collecte: Hospice de Winde
19.00 Bathmen Vesper met ds. Gert Wijnstok
week van gebed

zondag 22 januari 3e zondag van Epifanie
10.00 Bathmen Eredienst met ds. Els Diepeveen (Warnsveld-Leesten)
Okkenbroek géén dienst collecte: PKN, missionair werk

zaterdag 28 januari
19.00 Bathmen Vesper

zondag 29 januari 4e zondag van Epifanie
10.00 Bathmen Eredienst met ds. Gert Wijnstok
10.00 Okkenbroek Eredienst met ds. Johan Weijenberg (Harfsen)
collecte: PKN, kinderen en jongeren
zaterdag 4 februari
18.30 Dijkhuis Avondgebed met mevr. Hanneke Overduin
collecte: Diaconie en kerk
zondag 5 februari 5e zondag van Epifanie
10.00 Bathmen Eredienst met ds. Hanneke Diermanse
10.00 Okkenbroek Eredienst met ds. Anneke Kruithof-Looije (Zwolle)
collecte: kerk in actie, Pakistan
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COLOFON

Het Kerkblad verschijnt 11 keer per jaar
in een oplage van 620 stuks.

Redactieleden Henk Oplaat

Opmaak en
eindredactie

Martien Vermeulen
Géke Veldwachter
Henk Broekhuis

Wil Mandersloot
Janneke van Schooten

We vragen iedereen die niet op een foto
in Het Baoken wil komen,
zich te melden bij de redactie.
Als u geen bezwaar heeft,
hoeft u niets te ondernemen.

Verschijningsdatum

kopij inleveren voor

3 maart
31 maart
5 mei
2 juni

30 juni

15 februari
15 maart
19 april

17 mei

14 juni

1 september
6 oktober

3 november
1 december
5 januari '24

16 augustus
20 september
18 oktober

15 november
13 december

GOED OM TE WETEN

Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek
Postbus 97, 7437 ZH BATHMEN
http://www.kerkbathmenokkenbroek.nl

Kerk Okkenbroek, Oerdijk 228

Dorpskerk Bathmen, Kerkplein 3

Beheer/berichten voor website:
website@kerkbathmenokkenbroek.nl
Scriba

Henk van der Kolk, 06 15408989
scriba@kerkbathmenokkenbroek.nl
Voorzitter kerkenraad

Frits Mandersloot, 0570 540294
voorzitter@kerkbathmenokkenbroek.nl
Predikant

ds. Gert Wijnstok, 06 10459883

ds. Hanneke Diermanse, 06 12530281
predikant@kerkbathmenokkenbroek.nl
Kerkelijk werker

Hanneke Overduin, 0570 854652 / 06 50968134
kerkelijkwerker@kerkbathmenokkenbroek.nl
Contactpersoon diaconie

Tonny Oplaat, 06 13166996
Ledenadministratie en

aan- en afmelden Baoken

Griet Wartena, 0570 542779 / 06 18832765
kerkelijkbureau@kerkbathmenokkenbroek.nl
Huren ruimte kerkgebouwen

André Olden, 06 11608714
verhuur@kerkbathmenokkenbroek.nl
Kosterszaken
koster@kerkbathmenokkenbroek.nl
Vervoer van / naar kerk Bathmen
Gerard Fransen, 0570 654703
Vervoer van / naar kerk Okkenbroek
nn

Melden ziekenhuis of verpleeghuis
opname / ontslag

Hermien Brinkman, 0570 543175

b.g.g. Mieneke Jansen, 0570 541320

Voor uitvaartdienst
neem a.u.b. contact op met
predikant of kerkelijk werker

yaoiquaryO-uawyieg MM
2)U23WIAK) ISIULIS)0Id ‘ ’

Banknummers

Kerkelijke bijdrage: NL32RAB0O0373726511
Algemeen: NL91RABO0305703714
ZWO: NL60RABO0305737155
Diaconie: NL94RABO0305703854
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VIND JE HET ECHT NIET ERG OM ZE IN
HET KERKGEBOUW TE LATEN SPELEN...?

WAT WORDEN TIM, TOM
EN TAMMO AL GROOT!

DOMINEE
DE HEER
HEEFT
BEZOEK
VAN HAAR
BROER
EN DIENS
KINDEREN...

D

GEVULD MET KINDERSTEMMEN! SCHEIDING IS TUSSEN HET SACRALE EN HET PROFANE!

EN ZEI JEZUS NIET: 2
(Y 26N LAAT DE KIND'REN
- UJ‘) s TOT MIJ KOMEN...?

%

NIKS MOOIER DAN EEN KERK IE HERINNEREN ONS ERAAN DAT ER GEEN Iin“EZEI’«ILIJI'Cﬁ

HUN SPEELSE ONBEVANGENHEID, NOG ONBEZOEDELD DOOR
BESEF VAN GOED EN KWAAD, GEEFT ONS JUIST EEN GLIMP

ﬁ ‘l
BELE'-I‘:IS %‘:ﬁ wwert oot gt
N
W Gg‘g*‘a“\"
Oua 2 -
ik PREEK

QOIT IS INGESTELD!

Z0 VEEL SPEELSE ONBEVANGENHEID KAN NU SNAP IK WAAROM DE
JOUW KERKGEBOUW NIET AAN, ZUS... KINDERNEVENDIENST

-

Wi Jouw
ZIJN EIGENLIJK  KINDERNEVEN!




